BYBELSTUDIE

OM EEN TE WEES IN CHRISTUS

Bybelteks vir Memorisering:  Hebreérs 10:25.

Naam:

Het u al agtergekom dat u nie net die Hemelse Vader gevind het toe Jesus Christus

aangeneem het nie, maar ook n hele nuwe familie? Elke ander ware Christen het u
broer of suster geword. Hierdie familiebetrekking word die ,,kerk" genoem. Maak
seker dat u baie liefde aan u geestelike familie betoon.

1.

Die Bybel verwys op verskillende maniere na die volgelinge van Christus. Noem
drie van die terme, soos Handelinge 11:26 aangeteken.

(@)
(b)
(c)

Aangesien ona as Christene moet saamwerk, word die Kerk soms

genoem (1 Korinthiérs 12:27)

Wie is die Hoof van die Kerk? (Efesiérs 5:23)

Hoe belangrik is die Kerk vir Jesus Christus? (Efesiérs 5:25 )

In watter verhouding moet ek tot God staan om n deel van die gemeente te wees?

(Efesiérs 5:24))

Waar het Paulus die Evangelie verkondig? (1 Korinthiérs 4:17 )

Watter lesse in verband met die Kerk leer die Evangelie van Johannes ons?

a. Hoe sal die wéreld weet dat ek n deel van Sy kerk is? (Johannes 13:35)

b.  Wat is die leraar se verantwoordelikheid teenoor die kerk (Johannes 21:16)



10.

11.

12.

13.

Hoe behoort ek n mede-Christen te behandel? (Galasiérs 6:2)

Met watter doel gee die Heilige Gees spesiale genadegawes aan sommige persone?

(1 Korinthiérs 12:4-7)

Party kerke is kragtig en liefdevol, en ander nie. Aan watter een van die volgende
twee kerke sou u graag wou behoort?

a. Die kerk in Jerusalem (Handelinge 4:32-33)

b. Die kerk in Laodicense (Openbaring 3:14-17 )

Wat leer die vroeé Christene ons met betrekking tot die leer van die apostels, die

breking van brood, gemeenskap en gebed? (Handelinge 2:42)

Wat moet ek doen om die Here te behaag? (Hebreérs 10:25)

n Paar redes waarom ek by n kerk moet aansluit is:

Deur geloof het u met Jesus en, in n geestelike sin, met alle ander ware Christene een ge-
word. Nou behoort u by n kerk aan te sluit. Hierdie gemeenskap is so belangrik, en die
taak so groot, dat Christene op elke moontlike manier behoort te verenig. U sal aanhou
groei met behulp van u kerk en leraar. Veelsgeluk met die voltooing van hierdie studies?
Daar I& nog wonderliker dae voor in hierdie avontuur saam met God.

....... en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie
versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar
laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate
julle die dag sien naderkom. (Hebreérs 10:25)



